
Uit de Bussumse Historie
Spoor-elektrificatie

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Op 3 juni 1946 werd de elektri-
sche Gooilijn (Amersfoort- Am-
sterdam v.v.) officieel geopend. 
Tot die tijd reden er op dit spoor-
traject stoomlocomotieven. Men 
was al in 1938 begonnen met het 
elektrificeren van de treinen, 
maar de Duitse bezetter roofde 
het koperdraad dat daarvoor no-
dig was. 

Toch lukte het snel na de bevrij-
ding de elektrificatie af te ronden. 
Er kwam een halfuursdienst en de 
gemiddelde snelheid ging van 60 
naar 80 km per uur. Er konden al 
snelheden van 95 tot 100 km ge-
haald worden, maar vanwege de 
nood der tijden (vlak na de oorlog) 
wilde men door minder snel te rij-
den stroom en materiaal sparen. 
De reistijd Amsterdam-Amersfoort 

ging van 83 naar 49 minuten.
Treinreizigers waren in die tijd 

vooral forensen. Geen scholie-
ren, maar heren: ondernemers, 
hogere ambtenaren, beurshan-
delaren en mannen uit vrije 
beroepen. Allemaal werkzaam 
in Amsterdam. Er was zelfs 
een Algemene Bond van Foren-
sen met plaatselijk afdelingen. 
Op deze eerste dag was de trein 
versierd met dennenguirlandes, 
oranje-appels, bloemen en de wa-
pens van Amsterdam en de Gooise 
steden. ‘Tienduizenden (volgens 
een krantenverslag) juichten op de 
stations en langs den spoorweg’.
Een speciale verslaggever mocht 
een paar dagen eerder een proefrit 
meemaken: “Daar gaan we dan, 
zegt de wagenvoerder, en voor wij 
nog het perron voorbij zijn, rijden 
we al met een snelheid van 45 km. 

De man aan de schakelaar drukt 
verder: 50, 60…80 km. We gaan een 
bocht door en zien nu een rechte 
baan voor ons. De snelheidsmeter 
trilt over de 90 naar de 100, naar 
de 110. Honderd-en-tien kilometer 
per uur! Verder gaan wij over den 
weg van honderden ijzeren poor-
ten, snellen door het Naardermeer 
en naderen Bussum. De oude, ver-
trouwde toren van Naarden komt 
al sneller en sneller op ons af en 
het silhouet van Bussum, waarin 
de kerktorens domineren, wordt 
steeds scherper. De forensen mo-
gen tevreden zijn! Het reizen wordt 
nu in den waren zin een genoegen.”
Dat vonden de forensen ook en op 
20 november 1947 boden zij de di-
rectie van de Nederlandse Spoor-
wegen een cadeau aan. De heer 
Blanckert van de directie der N.S. 
onthulde een bronzen gedenkplaat 

en een raam boven de hoofdingang 
van station Naarden-Bussum, be-
staande uit zestien gebrandschil-
derde ramen met de gemeentewa-
pens van de plaatsen waarmee het 
station verbonden is. De ramen zijn 
ontworpen door de Haagse kun-
stenaar Pieter A.H. Hofman. Plaat 
en ramen zijn nog steeds te zien.
KLAAS OOSTEROM
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“Denderend gingen we onder het viaduct door en passeerden den Watertoren”.

De feesttrein rijdt station Naarden-Bussum binnen.

De ramen uit 1947 nu in 2013.            FOTOCOLLECTIE HKB  




