
Uit de Bussumse Historie
Van kerk tot studio

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Er zijn maar weinig gebouwen 
in Bussum waar meer over ge-
schreven is dan het gebouw op 
de hoek Kapelstraat/Kerkstraat.

In 1828 werd vóór het oude St. Vi-
tuskapelletje de eerste steen gelegd 
voor een kerkje en vanaf 1830 kwa-
men hier hervormde gelovigen bij-
een. Het kerkje, vastgebouwd aan 

de kapel, bleek al spoedig te klein. 
In 1882 en 1883 werd de kerk ver-
groot en de kapel afgebroken.
In 1913 werd begonnen aan de 
bouw van een nieuwe hervormde 
kerk. In 1914 werd deze Huizer-
wegkerk, die later Vredekerk werd 
genoemd, in gebruik genomen.
Tijdens de eerste wereldoorlog 1914-
1918 werd het oude kerkje gebruikt 
als protestants militair tehuis.

Daarna werd het gebouw verkocht 
aan een bedrijf die de ruimte 
transformeerde tot verkoopruimte 
van dames- en kinderkleding. Vlak 
onder de spits was IRENE geschil-
derd. Tijdens een hevige storm in 
1928 woei de houtenspits met klok-
kenstoel en al van de toren.

De textielverkoop ging door tot 
1943 tot de voorraden op waren. 

Gebouw Irene met de afgeknotte toren.

Studio Irene met de verhoogde toren. Het voormalig kerkje als militair tehuis in 1914-1918.

De naam IRENE bleef tijdens de 
oorlogsjaren, zij het minder goed 
zichtbaar, gehandhaafd. Een opste-
ker voor de bevolking want prak-
tisch alles wat aan leden van het 
koninklijk huis herinnerde, moest 
verwijderd worden. Na de oorlog 
kwam er een metaalhandel in en 
daarna weer een verkooplokaal, nu 
voor tweedehands goederen. Toen 
de publieke omroep een ruimte 
zocht in de buurt van Hilversum, 
viel het oog op dit gebouw en werd 
het in 1951 de eerste televisiestu-
dio vanwaar de publieke omroep 
uitzendingen ging verzorgen. De 
geknotte toren werd verhoogd tot 
20 meter en kreeg een zadeldak en 
er werden straalzenders in aange-
bracht.
In de jaren ‘90 werd het complex 
gesloopt.
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Mevrouw Vos-Havánek schreef in 
haar herinneringsboek over 1928: 
“De torenspits van de voormali-
ge hervormde kerk, Kapelstraat, 
hoek Kerkstraat is er afgesla-
gen tijdens een hevig onweer. 
Mijn pleeghouders en ik, 14 jaar, 
woonden toen Thierenstraat 1 
boven drogist Reeskamp. Door 
onze gang, waar ik op de wc zat, 
rolde een vuurbal en die ging 
door de keukendeur naar bene-
den waar hij bij de slager een 
gat in de grond maakte en ver-
dween. Zoiets vergeet je nooit 
meer.”   




