
Uit de Bussumse Historie
Oranje Boven!

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Op de verjaardag van Koningin Wil-
helmina op 31 augustus 1941 was er ‘s 
nachts op de schoorsteen van de Gooi-
sche Stoomwasscherij Vlek aan de Jan 
ter Gouwweg in Naarden (grenzend aan 
Bussum) ‘ORANJE BOVEN’ geschilderd.

Vuisting schrijft over die dag: 
“Vanmorgen prijkte de 60 meter hooge 
schoorsteen van de stoomwasscherij Naar-
den met reusachtige witte letters onder el-
kaar. Er stond: “Oranje boven!” Dat was er in 
de nacht door één of meer waaghalzen op-
geschilderd. Groote deining van Nederland-
sche en Duitsche politie; bewondering van 
de burgerij voor deze daad. Maar ’t mocht 
zoo natuurlijk niet blijven en er werd order 
gegeven, dat de letters onzichtbaar gemaakt 
moesten worden. En dat is dan ook gebeurd 
met… roode menie, zoodat de schoorsteen 
als de menie is opgedroogd wel een eenigs-
zins oranjekleurige baan zal vertoonen. ’t 
Muisje zal natuurlijk nog wel een staartje 
hebben. De Duitsche politie zal geen bewon-
dering voelen voor dit spontaan gebeuren.
Den gehelen dag onrust in het dorp. Duit-
sche politie en soldaten met geweer; later 
zelfs Duitsche politie-auto’s met een mi-
trailleur. Maar het volk ging z’n gang en 
hoste en zong en was doof voor aanma-

ningen der politiecommandant om naar 
huis te gaan. Eindelijk werd er in de lucht 
geschoten, maar er werd om gelachen. 
Tot dat het donker werd; toen ging men 
naar huis. Er werden, trots het verbod, 
nog heel wat oranje bloemen gedragen.
Raar volk die Hollanders! N.S.B.-ers 
waren die dag maar thuis gebleven. 
Het verloop van 31 Augustus in andere 
plaatsen komt ons niet ter ore. De dagbla-
den zwijgen er natuurlijk over en men 
moet het dus van “horen zeggen” hebben.”
Uit: Metterdaad door Joan Bruineman uit 
1985: Peter en Daniël de Moulin waren de 
daders. Peter deed het werk, Daniël hield 
de wacht. Kilometers in de omtrek waren 
de woorden te lezen. De twee jongens wis-
ten beiden bezet Nederland te ontvluchten. 
Samen bezochten ze in Engeland de uitge-
weken koningin Wilhelmina. Daniël werd 
hoogleraar en schreef een boek over zijn 
Engelandvaart. Hij overleed in 2002. Peter 
werd zakenman en overleed in 2003.

KLAAS OOSTEROM, MET DANK AAN HENK SCHAFTENAAR 
VOOR DE FOTO EN JAN SCHIPPERS VOOR HET SPEURWERK.

De Collectie Vuisting in het Streekarchief 
te Naarden omvat zes cahiers met, in een 
prachtig handschrift, dagboekaantekenin-
gen over de periode 1940-1945 van de Bus-
sumer Willem Vuisting (1878-1957). Hij be-
schrijft hierin lokale gebeurtenissen tegen 
de achtergrond van het algemene verloop 
van de Tweede Wereldoorlog.




