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Een bijzondere Bussumsche Courant

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Een bijzondere Bussumsche Courant 
is op de wanden en buitentafels van 
Le Perron, de nieuwe boulangerie 
op het Julianaplein in Bussum, afge-
beeld! Die van 14 Februari 1942.

Deze Bussumsche Courant, verscheen 
op 14 februari 1942 namelijk voor 
het laatst. De Duitse bezetter had als 
eis gesteld dat de verantwoordelijke 
hoofdredacteur moest worden vervan-
gen door iemand die volgzamer was in 
het toepassen van de in nationaal-so-
cialistische zin uitgezette gedragslijn. 
De uitgever, Märkelbach, ging hier niet 
mee akkoord en zo werd de verdere 
verschijning van het blad stopgezet.

De hoofdredacteur, de heer A.F.K. Pa-
ree, had onder andere gedichten en 
spreuken van burgemeester M. Fern-
hout opgenomen, die de bevolking  een 
hart onder de riem staken.
Paree onderhield contacten met het 
verzet en meldde in het laatste artikel 
bij het verschijningsverbod dat “de re-
dactie naar eer en geweten gehandeld 
had”. 

In november 1942 verspreidde Mär-
kelbach een verkleinde uitgave van de 
laatste krant met de kreet “De krant 
weg, maar…. de drukkerij steeds tot uw 
dienst!” In deze folder biedt de druk-
kerij elke oud-abonné aan om eenmaal 
gratis een raamadvertentie op te geven 
die dan achter de ramen van de druk-
kerij, Kapelstraat 21, te zien is. Ook 
na de oorlog was het gebruikelijk dat 
kranten en advertenties voor belang-
stellenden in lichtbakken bij de druk-

kerij op straat te lezen waren. “Dus”, 
eindigt de folder, “als U voortaan iets 
wilt koopen of verkoopen, huren of 
verhuren, pension vraagt of aanbiedt, 
een dagmeisje of huishoudster of werk-
ster noodig hebt – of wat dan ook – ge-
bruik dan de Raam-advertenties van 
drukkerij De Bussumsche Courant”. 
De drukkerij werkte na het stoppen 
van de krant door en nam later tijdens 
de bezetting zelfs het drukken van het 
nazi-blad ‘De Zwarte Soldaat’ voor haar 
rekening. Na de oorlog kreeg de krant 

daarom een verschijningsverbod en 
mocht pas in 1950 weer verschijnen.
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Krantenkop in de boulangerie op het Julianaplein

Afbeelding van De Bussumsche Courant uit 1942.




