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De eerste bewoners van Rostocklaan 7 (I)

In 1913 is deze villa gebouwd als
woning voor de oude dag van het
echtpaar Warnaars - Herderscheé
uit Amsterdam. Het meest opval-
lende aan de villa is dat het twee
intern gescheiden woningen be-
vat: één voor het echtpaar en één
voor het huishoudelijk personeel.
De voordeur, vestibule, herenka-
mer, voor- en achterkamer en
suite en de daarboven gelegen
drie slaapkamers, de badkamer

en het centrale trappenhuis zijn
voor de hoofdbewoners, in totaal
driekwart van het huis. De rest is
voor het dienstdoend personeel,
met eigen trappenhuis, dienst-
gangen, eigen toilet, de keuken,
de voorraadkamer en drie ka-
mertjes om in te wonen en te sla-
pen en een balkon op het westen.

Er is glas-in-lood in de bovenlich-
ten van voor- en achterkamer, he-

renkamer en in de schuifdeuren
tussen voor- en achterkamer. De
schuifdeuren bevatten een verras-
sing: de ene schuifdeur bevat het
portret van een oude man die vro-
lijk een glas bier heft in de richting
van een glimlachende vrouw met
bloemenkrans in het haar op de
andere schuifdeur.

Rond het huis een ruime tuin. Ach-
ter het huis een kolenschuur, een

mattenkloprek en tuinschuur, af-
geschermd door een haag van sier-
struiken. Het huis heeft/had negen
schouwen en drie schoorstenen.

Opmerkelijk is de gerichtheid op
licht en lucht: hoge ramen met
bovenlichten, drie paar franse deu-
ren naar de tuin vanuit de voorka-
mer, de achterkamer en de heren-
kamer. Haast alle ramen kunnen/
konden geopend worden. Laat het
licht en de frisse lucht van het Gooi
binnenkomen. Vaar-

wel bedompt Amster-
dam! Leve het gezonde
buitenleven!

De opdrachtgever en
eerste bewoner van
de villa aan de Ros-
tocklaan 7 is Samuel
Georg Ferdinand War-
naars. Hij is geboren
in Amsterdam op 7
november 1853. Zijn
roepnaam is Ferd,
maar let op, gebruik
deze naam niet. Deze
roepnaam wordt enkel
gebruikt “en famille”.
Het is1913. De samen-
leving is nog opge-
deeld in twee geschei-
den groepen die zich
onderscheiden  door
het dragen van een
hoed of van een pet.
Een Heer van stand,
dus met hoed, spreek
je aan met Mijnheer.

Glas-in-lood portret van tevreden gepensioneerde man.

Glas-in-lood portret van tevreden vrouw.

Wie een pet draagt

Het trappenhuis voor de hoofdbewoners.

mag je op straat aanspreken met
Ferd. Hier is geen sprake van per-
soonlijke arrogantie. De standen-
samenleving is nog een “natuur-
lijke” vanzelfsprekendheid.
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Gerard Hoogendijk schrijft onder
de titel ‘A la recherche du temps
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bewoners van het Prins Hendrik-
park. Ze zijn eerder, uitgebreider,
verschenen in de internetkrant
Het Prins Hendrik Parool.
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