
Uit de Bussumse Historie
‘Uit de oude doos’
Zo heette de serie historische 
artikelen over Bussum die een 
zekere A. de Bruijn in het begin 
van de jaren ‘30 regelmatig in de 
Bussumsche Courant schreef. 
Uit een nalatenschap kreeg de 
Historische Kring Bussum (HKB) 
een map met 70 van zijn kran-
tenartikelen over de geschiede-
nis van Bussum. 

In die jaren ‘30 was er nog geen 
historische vereniging in Bus-
sum. Knap werk dus van De 
Bruijn, die uitgebreide stukken 
schreef over het verleden van 
Bussum, vooral over het laatste 
kwart van de negentiende eeuw, 

toen Bussum snel groeide. De 
heer De Bruijn moet een belezen 
man geweest zijn, die ook van rij-
men hield, want rijmpjes sieren 
diverse artikelen. Een flink aan-
tal artikelen heeft als ondertitel 
‘Wat zegt U het straatnaambord?’ 
Onder die titel beschrijft hij leven 
en werken van Bussumers uit het 
verleden, zoals Loman en Biegel. 
Ook het verenigingsleven komt in 
diverse artikelen aan bod. 
Illustraties in kranten uit de jaren 
‘30 waren schaars. Zo ook in deze 
artikelen over Bussumse historie. 
De illustraties die er in staan, zijn 
tekeningen die de auteur maakte 
aan de hand van foto’s en platte-

gronden. Eén tekening van hem 
is hier afgebeeld, samen met de 
foto die hij als voorbeeld heeft 
gebruikt.  
De artikelen en tekeningen dra-
gen het kenmerk A.d.B..
De Bruijn (1887-1963) was hoofd-
administrateur bij de dienst 
Gemeente Werken Bussum van 
1920 tot 1952. De bronnen die 
De Bruijn noemt, zoals boeken, 

gidsen en plattegronden, zijn bij 
de HKB bekend. Vaak verwijst hij 
naar wat hij in kranten en versla-
gen had gelezen. 
In de jaren 1947 tot 1953 verschij-
nen ongeveer gelijke artikelen 
onder de titel ‘Uit Bussums Verle-
den’ in de Gooi en Eemlander en 
hij tooit zich nu met het pseudo-
niem Ary van Bussem.  
KLAAS OOSTEROM

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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De Veerkamp/Havenstraat te Bussum omstreeks 1885 als foto.




