
Uit de Bussumse Historie
Eerste Kerst-Inn in 1970
Een aantal particulieren – een 
interkerkelijk initiatief – heeft 
het plan opgevat in Bussum 
een zogenaamde Kerst-Inn te 
houden. Berkenheuvel aan de 
Nieuwe s-Gravelandseweg staat 
tijdens de kerstdagen dag en 
nacht open voor ieder, die ko-
men wil. “In Bussum en Naar-
den zal voor hen, die de komen-
de kerstdagen niet in huiselijke 
kring kunnen vieren, Berken-
heuvel van donderdag 24 de-
cember 20 uur tot 27 december 
22 uur dag en nacht geopend 
zijn als ‘open huis’.”

Gedurende de hele Kerst-Inn zal 
voortdurend een gastgezin aan-
wezig zijn. Men kan ongenood en 
in vrijheid al of niet deelnemen 
aan de ontspanningsmogelijkhe-
den: ontmoetingen met anderen; 
gezellig samenzijn; TV kijken; 
meedoen aan gezelschapsspelen 
als sjoelen, tafeltennis, kaarten. 
Mocht er behoefte bestaan aan 
een intiem gesprek: de gastheer 
of gastvrouw weet u te helpen. 

Unieke gelegenheid
Het gebouw Berkenheuvel is het 
grote huis van de paters Kruis-

heren, dat nu te koop staat. 
Momenteel verblijven er in het 
gebouw nog twee paters, die on-
middellijk bereid waren Berken-
heuvel beschikbaar te stellen. De 
paar slapeloze nachten nemen ze 
op de koop toe.

Niemand blijft alleen
Het is de uitdrukkelijke opzet 
van het comité dat niemand de 
komende kerstdagen in een-
zaamheid behoeft door te bren-
gen. Juist tijdens dergelijke 
hoogtijdagen doet de vereenza-
ming zich het sterkst gevoelen. Er is hier sprake van een ‘open 

huis’, waar iedereen op elk ge-
wenst tijdstip kan binnenvallen, 
letterlijk en figuurlijk bij nacht 
en ontij. Lichamelijke oorzaken 
mogen niet tot gevolg hebben 
dat men daarom maar thuis 
blijft. Eén telefoontje gedurende 
de Kerst-Inn is voldoende om af-
gehaald te worden. En natuurlijk 
wordt de gast ook weer thuis ge-
bracht.

Hulp nodig
Natuurlijk komt er heel wat kij-
ken voor zo’n actie. “Wat wij no-
dig hebben”, aldus enkele orga-
nisatoren, “is geld, medewerkers 
en levensmiddelen.” Over de me-
dewerkers nog dit: de Kerst-Inn 
is ruim zeventig uur achtereen 
open. Dat betekent dat er zeker 
tweehonderd medewerkers no-
dig zullen zijn. In dat opzicht 
rekent men op de hulp en steun 
van ingezetenen, die bereid zijn 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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een stukje van hun eigen vrije 
dagen op te offeren om voor an-
deren iets te kunnen doen. En is 
er feitelijk sprake van ‘opofferen’ 
als men als gezin een paar uur de 
handen uit de mouwen steekt in 
Berkenheuvel?

Naschrift. Deze Kerst-Inn is een paar 
jaar gehouden in deze villa en was, 
wat de toeloop betreft, zeer succes-
vol.

KLAAS OOSTEROM

BRON: KRANTENARTIKEL 24 NOVEM-
BER 1970

Berkenheuvel. TEKENAAR EN JAAR ONBEKEND

Berkenheuvel, in 1906 gebouwd onder architect C.J. Kruisweg.                     FOTO BEELD VAN BUSSUM




