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Uit de Bussumse Historie
De Gooi- en Eemlander na de oorlog
Dit is het vervolg van ‘De Gooi- en 
Eemlander in de oorlog’, dat eer-
der in deze krant stond.

De afspraak dat de G&E na de bevrij-
ding ‘De Vrije Gooi- en Eemlander’ 
zou gaan uitgeven ging niet door. 
De gezamenlijke illegale bladen 
kwamen met een nieuw dagblad: 
Gooische Klanken. De Gooi- en Eem-
lander werd verboden, zoals alle 
kranten die na 1 januari 1943 nog 
waren verschenen. Eerst moest er 
perszuivering komen. 

Gooische Klanken maakte gebruik 
van de mensen en drukkerij van de 
G&E. De zitting van de perszuive-
ringscommissie waarop uitspraak 
werd gedaan over de gedragingen 
van de G&E medewerkers tijdens de 
bezetting vond pas plaats in januari 

1946. Enkele medewerkers kregen 
voor enige maanden tot 2 jaar een 
beroepsverbod opgelegd. De direc-
teur mocht 5 jaar zijn taken niet 
uitoefenen. De man die De Vrije 
Gooi- en Eemlander zou gaan run-
nen werd nu de nieuwe directeur 
van de G&E. De herverschijning liep 
echter nog enige maanden vertra-
ging op. Gooische Klanken was de 
concurrent en ze moesten beide 
van dezelfde gebouwen, materialen 
en mensen gebruik maken. De G&E 
was na herverschijning succesvol 
gelet op het aantal abonnees en de 
advertentie-inkomsten. De zetterij 
en drukkerij werkte Gooische Klan-
ken tegen waar het kon. Gooische 
Klanken ging (niet alleen daardoor) 
failliet. 

In 1949 kreeg de G&E alsnog een 
naamsverbod voor 5 jaar. Men koos 
toen voor “De Gooi” , een naam die 
mondeling al veel gebruikt werd. 
Toen de naam al enige tijd werd 
gebruikt werd daar bezwaar tegen 
gemaakt, aangezien ze teveel zou 
lijken op de verboden krantenkop. 
De rechter gaf de klager gelijk. Een 
prijsvraag leverde de nieuwe naam 
op: Het Gooi- en Ommeland”. De 
krant had van 1950 tot 1956 die 
naam. Daarna keerde de oude naam 
en de oude directeur weer terug.

Bron en afBeeldingen: dagBlad de gooi- en eem-

lander tijdens de oorlogsdagen en de eerste ja-

ren na de Bevrijding door guus Pikkemaat 1991

tekst: klaas oosterom

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  

Tekst: Martin Heyne
Oude foto: Historische Kring Bussum  
(fotonummer 583)
Nieuwe foto 2006: Maaike Witzel

Uit de Bussumse Historie  
De Brinklaan omstreeks 1917

Hu i ze rweg  54  -  1402  AD  Bus sum
Telefoon 035 691 29 68
www.his tor i schekr ingbussum.nl

Aflevering 106 - 2010 - Bussumse Krant - Grafische verzorging: Maaike Witzel

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl

Het Hoofdkantoor aan de Groest 
(aquarel van J. Sluijters jr.)  


