Boekhoudmachine van
weleer decoratie
Bussumse raadhuis

BUSSUM = De hal van het
gemeentehuis bij de receptie
is sinds kort met een wel heel
bijzondere decoratie unitge-
rust. Met een ongeveer tach-
tig jmar oude mechanische
boekhoudmachine, die onder
het stof stond in de kelders
van het raadhuis.

Rinus Petiet, medewerker
magazijn van interne zaken,
ontdekte het ,oudje” dat ooit
werd aangeschaft voor de
gemeentegiro van Bussum.
het apparaat heeft jaren
dienst gedaan in het oude
voormalige raadhuisje van
Bussum, dat tot ontsteltenis
van vrijwel heel Bussum ooit
werd afgebroken.

Merkwaardig genoeg bleef
de gemeente wel allerlei ,ou-
de troep” waaronder de
boekhoudmachine koesteren.
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Die kwam terecht in het
statisch~ archiefl van interne
zaken, Volgens Rinus Petiet
worden in dat statische ar-
chief , dingen formeel bew-
aard die niet meer worden
gebruikt”,

In de kelder van het nieu-
we gemeentehuis lag de ma-
chine tussen wvele andere
goederen. Tot personeel van
de gemeente allerlei ,,oude”
dingen kon kopen tijdens een
interne verkoping. Er waren
kijikdagen en iedereen kon in
een gesloten envelop het be-
drag opgeven, dat men over
had voor het gebeerde appa-
raat. Het stuitte Rinus Petiet
evenwel tegen de borst, dat
op deze manier een unieke
boekhoudmachine-van-wel-
eer, waarvan de cijfertjes en
letters naar beneden slaan,
voor een appel en een ei bij
een ambtenaar zou belanden.
Hij bazuinde rond dat hij een
ongelooflijk hoog bod, zo'n
duizend gulden, had gedaan

waarmme hij
rant-koper
schrikken

iedere aspi-
wist af te

In werkelijkheid had Ri-
nus Petiet een bod wvan
slechts tien gulden in de ge-
sloten envelop gedaan. De
man van het magazijn-van-
de-gemeente stond er echter
op dat de boekhoudmachine
een mooi plekje zou krijgen
in de ontmoetingsruimte. Om
er echter nog meer mensen
van te kunnen laten genieten
werd deze machine, waar-
voor nog een speciale glazen
kap werd vervaardigd, in de
hal van het raadhuis ge-
plaatst, vliakbij de lees- en
zoekwinkel. De receptioniste
telefoniste, typiste (typend op
een heel moderne elektroni-
sche machine), kortom het
manusje-van-alles wvan de
gemeente, mevrouw M. F. T.
Sypkes, vindt de boekhoud-
machine als decoratie
schitterend.



