Jack Johan - belangenbehartiger voor ouderen
Een nieuwe generatie is gekomen

mobiel?

et v e

Jack Johan is in het Spiegel jarenlang actief geweest als belangenbehartiger voor senioren.
Hij kwam hierover enkele malen aan het woord in Spiegelschrift, onder meer vanwege de vele problemen
rond de ‘Bussumse Barriére’, de spoorlijn die het centrum scheidt van Het Spiegel.

Wat is er zoal in deze tien jaren gebeurd en wat frappeert ?
Als senior ingezetene sinds dertig jaar is het eerste wat op-
valt: Een nieuwe generatie is gekomen. Ouders van 37-50
jaar met thuiswonende kinderen.Dit leidt tot een ander
straatbeeld door o.a. spelende kinderen en vooral de vele
nieuwe leerlingen op de scholen in de wijk.

Uiteraard is dat te merken in het buitenleven en op de terras-
sen en ook te zien aan het aantal jonge fietsers op straat, bij
de eettenten, bioscoop en kroegen en ook in de winkels. Het

levert nieuw leven en vrolijkheid op.

Grote huizen voor de huisarts, notaris en advocaten werden
vaak omgebouwd tot bedrijfspanden al of niet met een
“maatschap” erin.

Dat verandert het licht in het straatbeeld. Zeker bij het inval-
len van de avond en de nacht. Kleinere huizen, zoals bunga-
lows zijn vaak opgekocht en vervangen door grotere huizen
voor een maatschap voor kleine of middelgrote bedrijven.
Vaak worden deze huizen op een deskundige manier gereno-
veerd, hetgeen ten goede komt aan het straatbeeld. Dan

spreken we nog niet eens van de prachtig nieuw aangelegde

tuinen met de bijbehorende flora en fauna.

HOGE HEGGEN

Vele lage heggen zijn vervangen door hoge heggen, die veel
fraaie architectuur verbergen. Dat is jammer. Bij een rondlei-
ding met bezoekers in de wijk kan men vaak de huizen niet
in volle pracht zien en is een fotografische presentatie nodig

om te vertellen wat er achter die heg staat.

VERKEERSOVERLAST

Twee auto’s per gezin, allemaal naar en van het werk of de
inkopen. Dit gecombineerd met het vrachtverkeer van/naar
industrieterreinen zorgt voor geluidsoverlast. Een groot
voordeel van het wonen in Het Spiegel is de steeds betere
communicatie met openbaar vervoer.

Ik woon nog steeds in een luxe dorp met al het “wereldlijk”
gebeuren bij de hand. Dit te bereiken zowel lopend, fietsend
of ander (lokaal) vervoer. Kortom een bijzonder aangename

woonplaats.



