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Aan het eind van de spannen-
de week waarin de Canadese 
troepen oprukken richting 
Amsterdam slaagt de uitge-
ver Märckelbach er in om een 
aantal exemplaren van De Bus-
sumsche Courant te drukken. 
Op zaterdag 6 mei verschijnt 

na een onderbreking van meer 
dan drie jaar de eerste krant 
weer.

Natuurlijk opent de enige pagina 
van de krant met het belangrijk-
ste nieuws: de capitulatie op vrij-
dagavond.  Maar daarnaast wordt 

vooral bericht over een onder-
werp dat iedereen bezighoudt: 
de voedselsituatie. Een aantal 
droppings hebben dan al enige 
verlichting gebracht. Wethouder 
Bouma wordt onmiddellijk na 
de capitulatie met de organisatie 
van eten belast. En in de kerken 
zal  zaterdagavonds worden ge-
collecteerd voor het Interkerke-
lijk Overleg (IKO).

Het IKO is een landelijke orga-
nisatie met lokale comités, die 
tijdens de Duitse bezetting de 
voedselvoorziening is gaan orga-
niseren. Ook in Naarden en Bus-
sum vonden de kerken elkaar in 
zo’n comité. Met de groothandel 
werden inkoopregelingen getrof-
fen, gaarkeukens werden inge-

richt en op verschillende locaties 
werden uitdeelpunten geopend. 
De Bensdorp-winkel aan de He-
renstraat is er een van.  Met name 
de extra kwetsbare groepen als 
kinderen en bejaarden kregen 
vanuit de gezamenlijke kerken 
een warme maaltijd. 

Al in de daaropvolgende week 
verbetert de situatie. Op donder-
dag bereikt een konvooi van Ca-
nadese vrachtwagens Naarden en 
Bussum. De schenking van voed-
sel uit Friesland is in de Huizer 
haven gelost en in een feestelijke 

optocht door de beide gemeenten 
gereden. Eindelijk vrij. Eindelijk 
niet meer langdurig in de rij voor 
een beetje eten. 

Hans Jonker

Bevrijding 1945 

Friesland helpt Holland. 11 mei 1945, Brinklaan.

Bussumsche Courant 6 mei 1945

In de rij voor voedseluitdeling bij Bensdorp in mei 1945.


